
 
 

 

Kerknieuws Made en Drimmelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaargang 8, februari 2025  



 
 

Kerkdiensten 
 

Zondag 2 februari 

10.00 uur: ds. Wim Bisschop uit Breda 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

Dienst in Drimmelen 

 

Zondag 9 februari 

10.00 uur: ds. J. Schellingerhout uit Dordrecht 

Dienst in Made 

 

Zondag 16 februari 

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries 

Deurcollecte: onderhoud orgel 

Dienst in Drimmelen 

Bevestiging van een ambtsdrager 

 

Zondag 23 februari 

10.00 uur: hr. Heeko Kuipers uit Rotterdam 

Dienst in Made 

 

Zondag 2 maart 

10.00 uur: ds. Rob Visser uit Rhenen 

Deurcollecte: Restauratiefonds 

 

De diaconale collecten in februari zijn bestemd voor: de Goederenbank 

Baronie. 

 

Agenda 
 

Dinsdag 4 februari; 14.00 uur, Combi KR in de Molshoop 

Zondag 9 februari; 14.00 uur, burg. huwelijk, kerk Drimmelen 

Woensdag 12 februari; 14.00 uur Bijbelgespreksgroep, Molshoop Made  

Donderdag 27 februari; 18.00 uur, Samen Soepen, Molshoop Made 

 

 

 

 

  



 
 

Kerkelijke zaken  
 

In februari start ik samen met collega Marijn Gilhuis een cursus over 
het christelijk geloof (zie bericht elders in het kerknieuws). Bij mij is er 

al een tijdje het verlangen om een cursus aan te bieden aan mensen die 

meer over het christelijk geloof willen weten en voor hen die hun geloof 

weer nieuw leven in willen blazen. Het kerkbezoek neemt dan landelijk 

wel af, toch zie je steeds meer belangstelling voor het christelijk geloof. 
Er groeit nu een generatie op zonder ballast of allergie vanuit het 

verleden. Misschien merk je het ook in je omgeving. Dat mensen 

oprechte belangstelling hebben en vragen over wat je nu precies gelooft 

en wat het voor je betekent. Daar woorden aan geven kan soms best 

lastig zijn, omdat je het zelf soms ook niet meer zo helder voor ogen hebt 

of omdat je het gewoon lastig vind om er woorden aan te geven.  Dan 
kan het helpen om je even te herbronnen, om met anderen te zoeken 

naar de betekenis van het christelijk geloof in jouw eigen leven.  

Herbronnen heb je af en toe nodig, even het stof van je geloof 

afschudden, je weer afstemmen op God, zoals je een radio weer goed 

afstemt als er teveel ruis is. Ik mocht dat in januari doen, toen ik een 

weekje op retraite was. Wij bieden jou en anderen deze mogelijkheid 
door middel van de cursus ‘Opnieuw beginnen’. Neem gerust contact 

met mij op als je meer wilt weten en nodig iemand uit om met je mee te 

gaan. 

 

Nieuwe diaken 
Op zondag  16 februari zal Beatrijs Hofland bevestigd worden tot diaken 

van de Protestantse kerk in Made. We zijn dankbaar dat Beatrijs deze 

taak op zich wil nemen. Ik vraag uw gebed voor haar en de kerkenraden 

nu we  na denken en spreken over de toekomst van onze gemeenten.  

 

Een hartelijke groet, 

Griselda Aanen 

 

Meeleven 
 

❖ Eind 2024 is Rie de Visser gevallen en heeft daarbij haar heup 

gebroken. Na de operatie mocht ze gelukkig weer snel naar huis. En 

nu is er de periode van revalidatie. We wensen haar daar moed en 

geduld bij en hopen  met haar dat het allemaal goed mag herstellen.  

❖ Leni Molegraaf moet dagelijks voor zuurstoftherapie naar het 

ziekenhuis. Dit is een hele belasting voor haar. We hopen en bidden 
met haar dat dit alles wel het gehoopte resultaat mag hebben. 



 
 

In memoriam 
 

Op  26 december overleed ons gemeentelid Anton (Tony) Langeler op 75 
jaar. Zijn overlijden kwam zeer onverwachts. Tony was de juwelier van 

Made, zo kende het dorp hem. Hij was vooral de man van Atie en de 

vader en schoonvader van Miranda en Robbert. Zij verliezen in hem een 

lieve, betrokken man en vader, die er altijd voor hen was, met wie ze 

alles kon delen. Tijdens de afscheidsdienst mochten we stil staan bij zijn 
leven en zijn leven verbinden met woorden uit 1 Corinthiërs 13, het lied 

van de liefde. Tony is begraven op de Algemene begraafplaats in Made. 

We wensen Atie, Miranda en Robbert Gods nabijheid toe in deze tijd van 

rouw en gemis.  

 

Vanuit de kerkenraad Made en Drimmelen 
 

In de maanden december en januari hadden we geen kerkenraads-

vergadering. Wel kwamen we op 21 januari bij elkaar om kennis te 

maken met de heer Wybert de Lange. Deze is door de RCBB en de classis 

toegevoegd aan onze kerkenraad, die nog altijd niet voltallig is. Het was 

overigens een prettig gesprek met hem. Hij gaat onze kerkenraad 

versterken. Arjan Snoek draait al mee en Beatrijs Hofland komt ook in 

de kerkenraad en zal op 16  februari  bevestigd worden. We zoeken nu 

nog kerkrentmeesters. Immers Dick Heil Szn moet een jaartje op de 

strafbank omdat hij te lang in de KR zit. Zijn naamgenoot Dick Heil Nzn 

staat hetzelfde te wachten, maar blijft gelukkig wel koster.  Al bij al 

verkeren we in een pittige omstandigheid en is er veel werk aan de 

winkel. Immers het project Samengaan- Samenwerken loopt ook nog. 

Onze eerstvolgende vergadering is op dinsdag 4 februari. We houden u 

op de hoogte. 

 

Dick Heil Szn scriba   

 

Bijbelgespreksgroep 
 
Woensdag 12 februari is er weer bijbelgespreksgroep. We gaan weer met 

elkaar in gesprek over het jaarthema: Als nieuw, leven in het Licht van 

Gods Koninkrijk. We starten om 14.30 uur in de Molshoop. Iedereen is 

van harte welkom! 

  



 
 

Samen Soepen 
 

Ook het Samen Soepen heeft in december 

een pauze. Op donderdag 27 februari ben je 

weer van harte welkom voor een heerlijke 

kom soep. De maaltijd begint om 18.00 uur 

en is in de Molshoop. En geef je op via de 

mail: samensoepen@gmail.com   

 

 

Opnieuw beginnen 
 

Ben je nieuwsgierig naar het christelijk geloof, of is het in de loop van 

de tijd op de achtergrond van je leven geraakt? Wil je meer weten en 

ervaren van de belangrijkste thema’s van het Christelijk Geloof? Dan 

zijn de zes avonden ‘Opnieuw beginnen’ misschien iets voor jou. 
 

In zes avonden, waarin de ontmoeting en het gesprek centraal staan, 

zullen we samen eten, praten en het geloof (her-)ontdekken. 

 

Dit zijn de thema’s die aan de orde komen: 
1. Godsbeelden (10 februari) 

2. Geloven (17 februari) 

3. Jezus ontmoeten (24 februari) 

4. Bevrijding en verzoening (10 maart) 

5. Leven krijgt toekomst (17 maart) 

6. Gods feest - nieuw begin (24 maart) 
 

De avonden beginnen met een eenvoudige maaltijd om 18.00 uur. Om 

18.45 beginnen we het gesprek, tot 20.30 uur. We sluiten af met een 

stilte moment. De avond eindigt om 20.45 uur. Kosten zijn €15,00,- 

 
De avonden worden gegeven in De Tuinkamer, in het Witte Kerkje, in 

Terheijden (Hoofdstraat 1, Terheijden) en worden geleid door Griselda 

Aanen-de Vries (kerkelijk werker van Made, Drimmelen en Hoge 

Zwaluwe) en door Marijn Gilhuis (predikant van de gemeente Lage 

Zwaluwe en Terheijden-Wagenberg). 

 
Wil je aan deze cursus meedoen meld je dan aan bij: 

Griselda Aanen - griselda.aanen@planet.nl 

 

mailto:samensoepen@gmail.com


 
 

 
 

Uit de Gemeenten  
 

De laatste weken van 2024 vlogen voorbij. Er waren zoals gebruikelijk 

veel diensten. Op zondag 22 december was er een dienst voorbereid door 

de Liturgiecommissie. Er werd met behulp van afbeeldingen van 

schilderijen van Maria en Elisabeth gesproken. 

 

Op Kerstavond was er door een groep vrijwilligers uit Made en 

Drimmelen een herdertjestocht vanuit de kerk in Drimmelen door het 

dorp georganiseerd. Zo’n 60 deelnemers trokken in 4 groepen o.l.v. een 

herder door het dorp en ontmoetten daar onder andere een engel, een 

herbergier, een ambtenaar van de burgerlijk stand en 3 wijzen. In de 

kerk was er glühwein en chocolademelk en onder begeleiding van 2 

leden van Amerklanken Drimmelen werden er kerstliedjes gezongen. 

Griselda las een mooi kerstverhaal voor. Kortom het was een zeer 



 
 

geslaagde avond. Zowel bij de vrijwilligers als bij de deelnemers was te 

horen “Volgend jaar weer?”. 

 

Op Eerste Kerstdag was het koor De Tempeliers aanwezig in de dienst 

in de kerk van Made. Gastpredikant Schellingerhout hield een korte 

preek en An Woltering bespeeld het orgel. 

 

Zondag 29 december was er in de kerk van Drimmelen een hernieuwde 

kennismaking met gastvoorganger ds. Bierenbroodspot uit ’s-

Hertogenbosch. Hij is momenteel luchtmacht predikant te Volkel en 

verscheen in zijn uniform. Tijdens de dienst vertelde hij over zijn 

werkzaamheden. Fouk Snoek  had aan het begin van de dienst de 

opbrengst van de speculaasverkoop €538,50 bekend gemaakt en 

overhandigd aan de kerkraad. 

 

Tijdens de Oudejaarsviering in Drimmelen werd een korte vesperviering 

gehouden. Waarschuwing voor slecht weer (wind en regen) weerhield 

waarschijnlijk een aantal mensen om de viering bij te wonen. Gelukkig 

waren er veel oud inwoners van het dorp Drimmelen aanwezig 

waaronder zelfs iemand uit Noorwegen. Na afloop was er een samenzijn 

met glühwein en oliebollen. 

 

Traditioneel is er op de eerste zondag van het nieuwe jaar een dienst 

van de 3 gemeenten samen. Dit jaar was het in de kerk van Hooge 

Zwaluwe. Het was nog even spannend hoeveel mensen er zouden komen 

want de straten waren vanwege sneeuwval glad geworden. Griselda ging 

in deze dienst voor. Na afloop was er een nieuwjaarsreceptie in De Rank. 

Die zondagmiddag (5 januari) was er in de kerk van Drimmelen een 

optreden van optreden van een Madammen koor uit Vlaanderen. De 

kerk zat vol. 

 

Aan het begin van de dienst op 12 januari in de kerk van Made werd 

mededeling gedaan van het overlijden van mw. Hemminga  uit Dronrijp, 

die jarenlang ouderling in de kerkraad van Made was geweest. Mw. 

Beatrijs Hofland stond in de deze dienst stil bij de doop van Jezus in de 

Jordaan. 

 

Omdat de oecumenisch samenwerking met de Vijfheiligen Parochie is 

stil gezet, was er geen oecumenische dienst op zondag 19 januari. 

Hiervoor in de plaats was er een dienst in de kerk van Drimmelen waarin 

Griselda voorging.  



 
 

Omdat zij gebruik maakte van het materiaal dat aangereikt was door de 

Raad van Kerken, was het toch nog een bijzondere dienst. Thema was: 

“Ik geloof”. Er werd onder meer stilgestaan bij de Geloofsbelijdenis van 

Nicea. 

 

Op vrijdagochtend 24 januari werd in de kerk van Drimmelen een 

uitvaartdienst gehouden van wijlen mw. Cariere - van den Bosch uit 

Made. 

Op zondagmiddag 26 januari vond in de kerk van Drimmelen een 

Katholieke doopviering plaats. 

 

Groet, Louis van Suijlekom 

 

Diaconieën Made en Drimmelen 
 

Voor Kerknieuws van december en januari was namens de diaconie een 

stukje geschreven, maar vergeten was het door te sturen. Daarom hier 

ook wat oudere verantwoording van collecten. 

 

Bij De Samenloop in Lage Zwaluwe is € 500,00 gebracht (collectedoel 

oktober). Naar het Leger des Heils is € 501,80 overgemaakt. (collectedoel 

november). Voor Kinderen in de Knel van Kerken in Actie is € 729,35 

overgemaakt (collectedoel in december). In januari 2025 is in beide 

kerken gecollecteerd voor de plaatselijke diaconie.  

 

In februari wordt gecollecteerd voor Goederenbank De Baronie.  

De term Voedselbank wordt nog veel gebruikt, maar er wordt breder 

gewerkt. Ze richten zich op het voorzien in de eerste levensbehoeften en 

ondersteunen mensen ook met goederen en huishoudelijk zaken. 

Mensen worden in het kader van begeleiding en coaching doorverwezen 

naar reguliere hulpverleners. Regelmatig wordt de Goederenbank 

benaderd door mensen in crisissituaties. Van belang is dat hen een 

luisterend oor geboden wordt. Hulpvragers worden geholpen op basis 

van goed gedrag en voldoende medewerking (het, met hulp, hernemen 

van eigen verantwoording) om de problemen op te lossen. De hele 

organisatie van de Goederenbank bestaat uit vrijwilligers. 

 

Misschien loopt of fietst u weleens door de Oranjepolder bij 

Oosterhout. Daar kunt u een prachtig project zien. Het begon met 

plannen maken, maar er werd ook uitvoering aan gegeven.  



 
 

Een bericht van voorjaar 2022: 

Voedseltuin Oosterhout officieel van start 

Het leek wel of er diepvriesspinazie geoogst zou gaan worden, zo koud 

was het op 1 april 2022, toen de Oosterhoutse Voedseltuin officieel van 

start ging. Een groep vrijwilligers heeft hier zijn/haar schouders onder 

gezet. Er wordt groente en fruit geteeld. Mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt worden begeleid en helpen mee met het werk. Tenslotte 

gaat wat geproduceerd wordt naar de Goederenbank. Een prachtig 

initiatief, fiets er komende zomer eens langs.    

 

Kerkvoogdij Made en Drimmelen 

 

Kerkbalans Made 2025 

Binnenkort zult u weer een verzoek krijgen van de kerkrentmeester om 

uw vrijwillige bijdrage voor 2025 te betalen. Onze trouwe kerkbalans 

lopers zullen de brief aan u dan overhandigen. In de begroting hebben 

we een bedrag van € 8.500 opgenomen aan giften. Helpt u ons om dat 

bedrag te halen? U kunt uw gift overmaken wanner u dat het beste 

uitkomt. Dit mag direct in februari maar kan ook later dit jaar. De gift 

kan worden overgemaakt op NL 40 INGB 0001099862 ten name van 

Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Made 

 

LET OP LET OP 

De bankrekening bij de ABN Amro is per 1 januari 2025 opgeheven. U 

kunt alleen nog overmaken op de rekening van de ING zie hierboven. 

Degenen die een machtiging hebben gegeven aan de ABN Amro worden 

verzocht dit om te zetten naar de ING-rekening. 

 

Kerkbalans Drimmelen / Giften 

30 nov. € 100,00  

20 dec. € 6,00 (t.g.v. herdertjestocht) 

20 dec. € 1,00 (t.g.v. herdertjestocht) 

20 dec. € 5,00 (t.g.v. herdertjestocht) 

22 dec. € 2,00 (t.g.v. herdertjestocht 
24 dec. € 5,00 (t.g.v. herdertjestocht) 

24 dec. € 5,00 (t.g.v. herdertjestocht) 

24 dec. € 5,00 (t.g.v. herdertjestocht) 

31 dec. € 75,00 

17 jan. € 700,00 
 

   



 
 

Collecten Made en Drimmelen 
 

Made 

Op moment van samenstellen kerknieuws nog niet bekend.  

 

Drimmelen 

1 december  Kinderen in de knel € 43,95 

   Kerk € 47,25 

   Onderhoud orgel € 37,80 

8 december  Kinderen in de knel € 36,60 

   Kerk € 37,25 

   Restauratiefonds € 24,00 

22 december   Kinderen in de knel € 39,50 

   Kerk € 44,50 

   Onderhoud kerkhof € 30,93 

29 december  Kinderen in de knel € 26,10 

   Kerk € 37,m30 

   Onderhoud orgel € 18,05  

31 december  Kinderen in de knel € 83,20 

   Kerk € 84,20 

   Onderhoud kerkhof € 39,00 

19 januari  Diaconie € 24,70 

   Kerk € 31,00 

   Restauratiefonds € 19,00 

 

Verjaardagen 75+ (Made en Drimmelen)  
 

Made 

23 februari  H. Groote vd Penne 

 

Drimmelen  

16 februari  Hr. H. Eland 

21 februari  Hr. A.A. den Dunnen 

24 februari  Mw. H.C. Eland – Gouwens 

 

 
 

 

 

 



 
 

Bijbel -leesrooster februari 2025 
 

Maandag 3 februari  Lucas 4,14-30 
Dinsdag 4 februari  Lucas 4,31-44 

Woensdag 5 februari  Lucas 5,1-11 

Donderdag 6 februari  Lucas 5,12-16 

Vrijdag  7 februari  Lucas 5,17-26 

Zaterdag 8 februari  Lucas 5,27-39 
Zondag 9 februari  Lucas 6,1-11 

Maandag 10 februari  2 Kronieken 5,2-14 

Dinsdag 11 februari  2 Kronieken 6,1-11 

Woensdag 12 februari  2 Kronieken 6,12-21 

Donderdag 13 februari  2 Kronieken 6,22-31 

Vrijdag  14 februari  2 Kronieken 6,32-42 
Zaterdag 15 februari  2 Kronieken 7,1-10 

Zondag 16 februari  2 Kronieken 7,11-22 

Maandag 17 februari  2 Kronieken 8,1-11 

Dinsdag 18 februari  2 Kronieken 8,12-18 

Woensdag 19 februari  2 Kronieken 9,1-12 

Donderdag 20 februari  2 Kronieken 9,13-31 
Vrijdag  21 februari  Lucas 6,12-26 

Zaterdag 22 februari  Lucas 6,27-38 

Zondag 23 februari  Psalm 83 

Maandag 24 februari  Ester 1,1-12 

Dinsdag 25 februari  Ester 1,13-22 
Woensdag 26 februari  Ester 2,1-14 

Donderdag 27 februari  Ester 2,15-23 

Vrijdag  28 februari  Ester 3,1-11 

 

2 Kronieken en Lucas 

Doordat Pasen dit jaar laat valt, duurt de epifaniëntijd (de tijd tussen 

Driekoningen op 6 januari en het begin van de veertigdagentijd) lang dit 

jaar, maar liefst twee maanden. Alle gelegenheid om de zoon van David 

als epifaniegestalte te belichten. We lezen heen en weer tussen enerzijds 

Salomo, de zoon van David, met koninklijke luister bekleed, met 

goddelijke wijsheid begiftigd en befaamd met een roem die ver voor hem 

uitgaat. En anderzijds die andere zoon van David, wiens glorie in de 

Lucashoofdstukken van deze maand al evenzeer verwondering, 

verbijstering en diep ontzag oproept. Isaac Watts maakte drie eeuwen 

geleden dezelfde vergelijking door Psalm 72, ‘Van Salomo’, om te dichten 

tot ‘Jesus shall reign …’ (Liedboek 871, zie 9 december). 

 



 
 

Algemeen 
 
Website 

www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl 

 

Kerkelijk werker Made en Drimmelen. 

mw. G. Q. Aanen - de Vries 

A39, 2975 BB Ottoland 

tel. 06 36 28 44 91 

e-mail. griselda.aanen@planet.nl 

 

Scriba, Made 

dhr. D. Heil Szn  

Spechtstraat 14, 4921 TP Made  

tel. 0162 -  68 69 23   

e-mail. dhei@hotmail.com 

 

Scriba, Drimmelen 

dhr. L.A. van Suijlekom 

Patrijsflat 11, 4921 WJ Made 

tel. 06 15 30 32 16 

email. pkdrimmelen@hotmail.com 

 

Bankgegevens, Made  

Kerkvoogdij    

NL40 INGB 0001 0998 62   

Diaconie 

NL13 RABO 0132 5213 18 

 

Bankgegevens, Drimmelen  

Kerkvoogdij 

NL59 RABO 0373 7073 04 

NL98 INGB 0001 0706 88 

Diaconie   

NL65 RABO 0373 7368 78  

 

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.  

dhr. D. Heil Dzn  

Lignestraat 21, 4921 ET Made 

tel. 06 12 39 85 07 

e-mail. dirkheil@hotmail.com 

 

 

http://www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl/

